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Stien en Louis, twintig jaar geleden, 
                                                  met hun kleinkinderen Louis en
Johan



Stien is geboren en getogen in de Nieuwstraat, als dochter van
den Alsol (Jef Geuens) en van Roos van de Vette (Roos Van
den Brande).  Het  was nog de glorietijd  van de toegeworpen
namen.  Men  kende  de  mensen  toen  alleen  maar  met  hun
bijnaam.  Als  men  vroeg  hoe  ze  eigenlijk  heetten,  trok  men
meestal een bedenkelijk gezicht. 
Als meisje van veertien ging Stien helpen in het huishouden van
schrijnwerker Dolf Luyckx, die schuin tegenover hen woonde. 
Ze  is  ook  enkele  maanden  meegegaan  met  de  bierkar  van
Toontje  Put.  Het  was  zwaar  werk  als  ze  de  bakken  moest
aansleuren of van de kar zetten. Uiteindelijk ging ze werken in
de wolfabriek van Van Iersel op de Rozenberg. Ze stond aan de
spinmolen en de haspels.

Stien was een spring in het veld.
Ze was er altijd graag bij, maar
dan zonder op te vallen. 
Ze danste toch zo graag. Haar
moeder schrobde de rode vloer
van  de  herberg  en  zei  dan:
“Dans er maar over, dan worden
de tegels glad.”



Zo leerden de meisjes van de Nieuwstraat walsen en swingen,
tango en foxtrot dansen. 
Tijdens de kermissen danste ze vooral met haar vriendinnen,
omdat de jongens liever aan de toog hingen.  

Toen ze  getrouwd was,  kreeg  ze
vast  werk  in  de  keuken  van  de
Rijksschool. 
27  jaar  heeft  ze  er  gewerkt.  Als
een  echte  moeder  liep  ze  in  de
refter  tussen  de  rijen  tafels  door
om te zien of iedereen wel genoeg
had. 

Stien heeft ook ongeveer tien jaar
lang haar moeder verzorgd.

Louis  is  in  1927  in  Balen
geboren,  in  de  Vaartstraat
waar  zijn  ouders  een
herberg hadden. 
In de oorlog was Louis een
tijdje ‘porteur’ in het station.
Hij  moest  de  telegrammen



en  de  expresbrieven  ronddragen  en  knapte  ook  nog  andere
karweien op. 
Maar uiteindelijk belandde Louis daar wat zijn leven zou worden: de
‘traveaux’. Samen met zijn broer begon hij woningen te bouwen. 

Foto - Het leggen van de pannen op de woning van Stans en Louis
Hens in De Biststraat - Op de ladder: zoontje Jan, grootvader den
Absol en Louis
In  1964  werd  hij  zelfstandige  en  werkte  er  vooral  in
onderaanneming.  Hij  bouwde  overal  in  het  land,  zelfs  tot  in
Nederland. Op zeker ogenblik had hij twintig man in dienst. Maar
het was een beroep met ups en downs. Als er iets misliep, was het
meestal de onderaannemer die het gelag moest betalen. Maar hij is
steeds met veel plezier op de ‘traveaux’ blijven werken. Het ging
heel wat vlotter toen hij meer gewone woningen aannam. 

Ginderbroek wenst het sympathieke paar van
de Hoogstraat van harte proficiat met hun
diamanten bruiloft.


